
 

 
 
 
Kijk maar goed! 
Jezus praat erover hoe mensen zich soms zorgen maken over dagelijkse dingen. Hij geeft hierbij de 
voorbeelden van vogels, bloemen en gras. Vogels leggen geen voorraden aan, maar ze hebben toch 
te eten. Bloemen werken niet en ze maken geen kleren, maar toch zien ze er prachtig uit. Gras wordt 
gemaaid en gebruikt, maar het wordt tóch versierd met prachtige bloemen. Jezus laat met deze 
voorbeelden zien dat je je geen zorgen hoeft te maken, omdat God echt wel weet wat je nodig hebt. 
 
Gebed: 
Trouwe God, 
Dank U wel voor de mooie verhalen die Jezus vertelt. 
Jezus vertelt dat we erop mogen vertrouwen dat U voor ons zorgt. 
Dat is soms best lastig. 
We maken ons soms zorgen. 
Dank U wel dat we U mogen vertellen waar we ons zorgen over maken. 
We vertrouwen erop dat U dicht bij ons wilt zijn. 
Amen. 
  



Verhaal 4-8 jaar: 
Maak je geen zorgen! 
‘Is er nog brood?’ vraag ik. We hebben net gegeten, maar ik heb maar één stuk brood gehad. Ik lust 
nog wel meer. Want we moeten straks een heel eind lopen. We gaan naar Jezus toe.  
‘Sorry, Joas,’ zegt mama tegen mij. ‘Het meel in de schuur is bijna op. We hebben nog maar voor een 
paar dagen. En papa heeft gezegd dat het nog een paar maanden duurt voordat het nieuwe koren 
rijp is.’  
Mama legt haar hand op haar dikke buik. Over een poosje krijg ik een broertje of zusje. Ik hoop een 
broertje. Ik kan niet wachten tot hij er is. Maar mama maakt zich alleen maar zorgen.  
‘Hoe kom ik nou aan kleertjes?’ zucht ze. ‘We hebben helemaal niets meer. Geen doeken. Geen wol. 
Geen geld. En jij moet eigenlijk een nieuw jasje, Joas. Kijk nou, wat je aan hebt is helemaal versleten. 
Hoe moet dat nou straks, als de baby er is…’  
‘Weet ik niet, mama,’ zeg ik. ‘Misschien kunnen we het wel aan Jezus vragen. Gaan we nou? Gaan we 
nou eindelijk?’ Mama lacht.  
‘Goed dan,’ zegt ze. ‘We gaan.’  

We hebben gehoord dat 
Jezus op de grote heuvel is. 
Het is een heel eind lopen 
vanaf het meer waar we 
wonen. Het is warm. De zon 
is heet. En mama loopt zo 
langzaam.  
Eindelijk zijn we er. Daar, 
boven op de heuvel, zitten 
een heleboel mensen in het 
gras. En Jezus is er ook. Hij 
is aan het vertellen.  
Ik wil naar Hem toe rennen. 
Ik wil horen wat Hij zegt. Ik 
wil vragen: ‘Jezus, wat 
moeten we doen, we 
hebben bijna geen meel 
meer!’  

Maar mama loopt zo langzaam. Ze hijgt en ze puft. Er lijden zweetdruppeltjes van haar hoofd.  
Ik geef haar een hand. Ik trek haar helemaal naar boven.  
Als we boven zijn, zoek ik een mooi plekje voor haar uit, onder een boom, zodat ze in de schaduw 
kan zitten. En ik ga naast haar zitten, en ik luister naar wat Jezus zegt.  
 
‘Beste vrienden,’ zegt Jezus. ‘Jullie hoeven je geen zorgen te maken of je wel genoeg eten en drinken 
hebt. Of hoe je aan kleren kunt komen.’ 
 
Huh? Geen zorgen over eten en drinken? Weet Jezus soms dat mama zich daar zorgen over maakt? 
Een vogel vliegt hoog door de lucht. Een paar andere vogels vliegen erachteraan. Ze stijgen en dalen, 
ze glijden en duiken. Het lijkt wel of ze tikkertje spelen.  
 
‘Kijk eens naar die vogels,’ zegt Jezus. ‘Ze werken niet op het land. Ze bewaren geen meel in een 
schuur. Maar toch zorgt God ervoor dat ze genoeg te eten hebben.  
Jullie zijn veel belangrijker voor God dan een vogel. Dus maak je geen zorgen. God zorgt echt ook 
voor jullie!’  
 
Ik stoot mama aan. Ze zit tegen de boomstam, haar ogen dicht. Luistert ze? Of is ze in slaap gevallen? 
 



‘En maak je ook geen zorgen over je kleren,’ gaat Jezus door. ‘Kijk eens naar al die mooie bloemen 
om je heen.’ 
 
Ik kijk om me heen. Overal in het gras staan bloemen. Roze en gele en rode en paarse. Ik pluk er één. 
Een rode klaproos.  
 
‘Mooi zijn ze hè?’ zegt Jezus. ‘Bloemen werken niet. Bloemen naaien geen kleren.’  
Haha, Jezus maakt een grapje. Bloemen die kleren naaien! Dat kan natuurlijk niet.  
‘Maar toch hebben de bloemen eigenlijk de mooiste kleren aan,’ zegt Jezus. ‘Ze zijn zelfs mooier dan 
de kleren van de koning.’  
Hé, wat is dat? Er valt een bloemblaadje van mijn klaproos af. En nog een bloemblaadje. Mijn mooie 
bloem! Er blijft niks van over!  
 
Het lijkt wel of Jezus het ziet. ‘Bloemen bloeien maar heel even,’ zegt Hij. ‘Als het gras wordt 
gemaaid, zijn ze weer weg. En toch versiert God het gras ermee.  
God houdt nog veel meer van jullie dan van bloemen. Dus maak je geen zorgen. God zorgt echt wel 
voor jullie.’  
 
Ik kijk naar mama. Ze zit nu rechtop, haar handen op haar buik. Ze kijkt naar Jezus. Ze luistert.  
 
‘Vraag niet: “Hoe komen we aan eten en drinken?” zegt Jezus. ‘Zeg niet: “Hoe komen we aan 
kleren?”  
 
Houd je bezig met Gods nieuwe wereld. Doe wat God van je vraagt. God is jullie Vader. Hij ziet jullie 
vanuit de hemel. Hij houdt van jullie. Hij zorgt er wel voor dat je krijgt wat je nodig hebt.’  
 
Zou dat waar zijn? Ik kijk naar mama. Ze glimlacht. Ze ziet er ineens weer een beetje blijer uit. Ook al 
hebben we nog steeds te weinig meel. Ook al zitten er gaten in mijn jas, en ook al hebben we nog 
geen kleertjes voor de baby. 
 
‘We hoeven ons geen zorgen te maken, hè mama?’ zeg ik, als we aan het eind van de middag terug 
lopen naar huis. ‘Je hebt gelijk, Joas,’ zegt mama. ‘Dat gaan we proberen. Om ons geen zorgen meer 
te maken. We gaan vanaf nu proberen om te denken aan God en aan zijn nieuwe wereld.’ 
‘Ik ga het onthouden!’ roep ik. ‘Ik ga het straks tegen papa zeggen. Van de vogels en de bloemen. Dat 
ga ik zeggen.’ 
  



Verhaal 8-12 jaar: 
Maak je geen zorgen 
Luister naar mijn woorden: Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel 
belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen zorgen over kleren. Want je lichaam is veel 
belangrijker dan kleren. Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze 
bewaren geen graan in een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem 
veel belangrijker dan de vogels. Maak je dus geen zorgen. Dat heeft geen zin, je blijft er geen dag 
langer door leven. Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar de bloemen die groeien in het 
veld. Ze werken niet en ze maken geen kleren. Toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs nog mooier dan koning 
Salomo in zijn mooiste kleren. Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt morgen gebruikt om 
een vuur te maken. En toch versiert God het gras met prachtige bloemen. Dan zal God zeker voor 
jullie zorgen! Waarom vertrouwen jullie dan niet op hem? Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: ‘Hoe 
komen we aan eten?’ of: ‘Hoe komen we aan drinken?’ of: ‘Hoe komen we aan kleren?’ Met die 
dingen houden de mensen zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet echt wel dat je 
al die dingen nodig hebt. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan 
zal God je al die andere dingen ook geven. Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen 
maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag. 
 

  



Om over te praten 
4-8 jaar  

- Laat eventueel een plaatje van een vogel zien. 
• Zie jij weleens vogels in de tuin of in het bos? Welke? Of misschien hebben jullie thuis 

een vogel? 
• Zouden vogels zich zorgen maken? 
• Hoe komen vogels aan eten? Wie zorgt voor hen? 
• Wat kunnen we leren door naar de vogels in de lucht te kijken? 

- Maak jij je weleens zorgen? Waarover? Zou je daar ook met God over kunnen praten, denk 
je? 

- Heb je weleens gemerkt dat God voor je zorgt? Kun je daar iets over vertellen? 
 
8-12 jaar  

- Wat vertelt Jezus over de vogels? En over de bloemen? Hoe wordt er voor hen gezorgd? 
- Doe alsof je buiten bent. Kun je behalve vogels en bloemen nog andere dingen bedenken 

waar God voor zorgt? 
- Hoe zorgt God voor jou? 
- Jezus zegt dat je je bezig moet houden met Gods nieuwe wereld. Hoe kun je dat doen? 
- Wat vind je ervan dat God weet wat je nodig hebt? 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  



 


