
 

 
 
 

Wat is wijs?! 
Als God tegen Salomo zegt dat hij mag kiezen wat hij wil hebben, kiest hij voor wijsheid om een 
goede koning te kunnen zijn en zijn volk goed te kunnen leiden.  
 
Gebed: 
Wijze God, 
We weten soms niet het verschil 
tussen wat goed is 
en wat niet goed is. 
We moeten soms keuzes maken 
die we moeilijk vinden. 
Als we wijs zijn, weten we wat goed is en wat niet. 
Als we wijs zijn, kunnen we goede beslissingen nemen. 
Daarom bidden we U om wijsheid. 
Amen. 
  



Verhaal 4-8 jaar: 
Een cadeau van God 
Koning Salomo is een goede koning en hij houdt van God. Heel veel! 
Op een dag offert Salomo zelfs wel duizend dieren voor God. 
Die nacht komt God bij Salomo in een droom. ‘Salomo,’ zegt God. ‘Je mag Me alles vragen wat je wilt 
en Ik zal het je geven.’ Salomo weet meteen wat hij wil vragen: ‘Ik wil graag een goede koning 
worden. Ik wil goed kunnen luisteren naar mensen en het verschil zien tussen goed en kwaad. Als ik 
weet wat goed is en wat verkeerd is, dan weet ik altijd wat ik moet doen. Dan word ik een wijze, 
goede koning!’  
God vindt het heel bijzonder wat Salomo vraagt: ‘Je had alles kunnen vragen, Salomo, heel veel geld 
of een mooi huis of een lang leven, maar je vraagt om wijsheid! Omdat je zo’n goed cadeau hebt 
gekozen, krijg je alle andere dingen die je hebt gevraagd erbij. Ik zal je beroemd maken en rijk, en je 
wordt de wijste koning die dit land ooit heeft gehad.’  
 
Een tijdje later zit koning Salomo op zijn 
troon als er twee vrouwen worden 
binnengebracht. Ze maken ruzie om een 
baby.  
De ene vrouw houdt hem vast, maar de 
andere vrouw probeert hem uit haar 
handen te pakken. ‘Die baby is van mij!’ 
‘Nee, van mij!’  
‘Wat is er aan de hand?’ vraagt koning 
Salomo. De vrouw met de baby op haar 
arm begint meteen te praten.  
‘Wij wonen in één huis en we hebben laatst 
allebei een baby gekregen, allebei een 
jongetje. Maar haar baby is doodgegaan.’ 
De vrouw wijst boos naar de andere vrouw. ‘En nu zegt ze dat dit haar baby is!’ ‘Dat is niet waar!’ 
roept de andere vrouw ‘Jouw baby is dood! Die levende baby is van mij!’  
‘Verdeel de baby in twee stukken,’ zegt Salomo rustig tegen zijn dienaar. ‘Dan krijgen de vrouwen 
allebei de helft. Dat is eerlijk.’  
De vrouwen stoppen meteen met ruziemaken. Ze kijken Salomo geschrokken aan.  
De ene vrouw begint te huilen: ‘O nee! Maar dan gaat mijn baby dood. Geef de baby dan maar aan 
haar.’  
Maar de andere vrouw zegt: ‘Ja, doe dat maar, verdeel de baby maar!’  
‘Stop!’ zegt koning Salomo. ‘Natuurlijk wil ik de baby geen pijn doen. Ik wilde er gewoon achter 
komen wie de echte moeder is. En dat weet ik nu: het is de moeder die huilde om haar kind. Zij 
houdt écht van het kind.’  
De vrouw die het kind wel wilde verdelen, kijkt nu ineens heel boos. Maar de echte moeder van het 
kind is blij. Ze knuffelt haar baby.  
‘Ach, mijn lief kindje!’  
 
Alle mensen in de zaal kijken vol bewondering naar koning Salomo. Dat heeft hij slim gedaan! Hij 
weet écht het verschil tussen goed en kwaad. En hij kan heel goed luisteren. Salomo is de wijste 
koning die er ooit is geweest, precies zoals God dat heeft beloofd!  



Verhaal 8-12 jaar: 
Wat hiervoor gebeurde 
In een droom komt God bij koning Salomo. God zegt tegen hem: ‘Je mag mij vragen wat je wilt. Ik zal 
het je geven.’ Salomo vraagt God om wijsheid. Hij wil goed kunnen luisteren, en het verschil kunnen 
zien tussen goed en kwaad. Dan zal hij het volk goed kunnen leiden. God vindt het bijzonder dat 
Salomo niet vraagt om een lang leven, rijkdom of macht. Daarom geeft God Salomo toch al die 
dingen én wijsheid en inzicht: hij zal de wijste mens ooit zijn. 
 
Twee vrouwen komen bij Salomo 
Op een dag kwamen er twee vrouwen bij koning Salomo. Het waren hoeren. Ze gingen voor de 
koning staan. De ene vrouw zei: ‘Koning, luister alstublieft. Deze vrouw en ik wonen in één huis. Ik 
heb pas een kind gekregen, een jongetje. Zij was erbij. Twee dagen later kreeg zij ook een kind, ook 
een jongetje. We waren alleen in huis, er waren verder geen andere mensen. Maar ’s nachts is zij in 
haar slaap boven op haar kind gaan liggen. Daardoor is haar kind gestorven.  
Toen is zij midden in de nacht opgestaan en naar mij toe gegaan. Ik lag te slapen. Ze heeft toen mijn 
kind weggehaald en het bij haar in bed gelegd. Het dode kind legde ze bij mij neer.  
Toen ik ’s ochtends wakker werd en mijn kind de borst wilde geven, zag ik dat het dood was. Maar 
toen ik nog eens goed keek, zag ik dat het niet mijn eigen kind was.’ ‘Dat is niet waar!’ riep de andere 
vrouw. ‘Het levende kind is van mij. Het dode kind is van jou!’ De eerste vrouw zei: ‘Nee, het dode 
kind is jouw zoon. Het levende kind is van mij!’  
Zo maakten ze ruzie bij de koning. 
 
Salomo geeft een wijs oordeel 
Koning Salomo zei: ‘Jullie zeggen dus allebei dat het levende kind van jezelf is, en het dode kind van 
de ander.’ Toen zei hij: ‘Haal een zwaard.’ Zijn dienaren brachten een zwaard. De koning zei: ‘Hak het 
levende jongetje in twee stukken. Geef de ene helft aan de ene vrouw, en geef de andere helft aan 
de andere vrouw.’ De moeder van het levende kind schrok vreselijk en riep: ‘Alstublieft koning, maak 
het kind niet dood! Geef het dan maar aan haar!’ Maar de andere vrouw zei: ‘Ja, hak het kind maar in 
twee stukken. Dan krijgen we het geen van beiden.’  
Toen zei de koning: ‘Maak het kind niet dood, maar geef het aan de vrouw die het kind wil laten 
leven. Want zij is de echte moeder.’  
Alle Israëlieten hoorden wat koning Salomo besloten had. Ze kregen veel respect voor hem. En ze 
begrepen dat God hem de wijsheid gegeven had om goede beslissingen te nemen.  



Om over te praten 
4-8 jaar  
- God zegt tegen Salomo dat hij mag vragen wat hij wil. Als God dat tegen jou zou zeggen, wat zou jij 
dan vragen? 
- Wat vraagt Salomo? Krijgt hij dat ook? 
- Salomo vraagt niet om spullen. Hij vraagt om dingen te mogen leren, zodat hij mensen goed kan 
helpen. Wat zou jij graag willen leren om andere mensen goed te kunnen helpen? 
 
6-8 jaar  
- Salomo vraagt om wijsheid. Waarom vindt God dat een goede keuze? 
- Hoe merk je in het verhaal van de twee vrouwen dat Salomo een wijze en goede koning is? 
 
8-12 jaar  
- Wat is ‘wijsheid’ volgens jou? Wat is het verschil tussen wijsheid en kennis? 
- Om wijs te zijn moet je goed kunnen luisteren. Waarom, denk je? 
- Heb jij weleens een wijs besluit genomen? Wanneer was dat? 
- Waarom was de oplossing van Salomo voor het probleem van de twee vrouwen wijs? 
- Kun je een andere manier bedenken waardoor Salomo het probleem had kunnen oplossen? 
- De mensen krijgen veel respect voor koning Salomo. Is er iemand voor wie jij veel respect hebt? 
Vertel daar eens over.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  



  



  



  



  



 


