
 

 
 

 
Zwaar geschut/d 
Als Salomo bij de Gichon-bron tot koning is gezalfd, gaat iedereen met Salomo mee terug naar de 
stad. De mensen spelen op fluiten, ze zingen en juichen van blijdschap. De grond schudt ervan. 
 
Gebed: 
Goede God, 
In het verhaal horen we over koning David. 
Hij is oud en er moet een nieuwe koning komen. 
Op aarde komen er steeds nieuwe koningen. 
Ze wisselen elkaar af. 
Maar u bent de enige koning van de hemel en van de aarde. 
U bent koning en u blijft koning. 
Wij aanbidden u als onze koning. 
Amen. 
  



Verhaal 4-8 jaar: 
Wie wordt de nieuwe koning? 
De profeet Natan rent door de gangen van het paleis van koning David. Koning David is al heel lang 
koning van Israël en Juda. Hij heeft veel vrouwen en kinderen.  
Natan is nu op zoek naar één van die vrouwen: Batseba. De moeder van prins Salomo. Natan moet 
haar spreken. Nu.  
‘Batseba!’ roept hij. 
Een vrouw in de gang kijkt geschrokken op. Het is Batseba. ‘Natan, wat is er?’  
‘Prins Adonia houdt een groot feest bij de Slangensteen, maar wij zijn niet uitgenodigd!’ Batseba 
fronst verbaasd haar wenkbrauwen. Adonia is de zoon van een andere vrouw van David. Natan gaat 
steeds sneller praten: ‘Adonia zegt dat hij de nieuwe koning is van Israël en Juda – en koning David 
weet van niks. Je moet nú naar David toe gaan! Je moet hem eraan herinneren dat hij heeft beloofd 
dat jouw zoon Salomo  koning wordt! Als Adonia koning wordt, wordt het heel gevaarlijk voor jou en 
Salomo!’  
Batseba loopt snel naar de kamer van David. Koning David ligt in zijn bed. Zijn haar is grijs en dun 
geworden. Hij is al heel oud. ‘Wat is er?’ vraagt David aan Batseba.  
‘Uw zoon Adonia zegt dat hij de nieuwe koning is,’ zegt Batseba. ‘Maar u heeft toch beloofd dat mijn 
zoon Salomo de nieuwe koning wordt? U moet ons helpen. U moet zeggen wie de nieuwe koning 
wordt!’  
Op dat moment komt Natan de kamer binnen: 
‘Koning! Adonia zegt dat hij de nieuwe koning wordt! En hij heeft het niet eens aan u gevraagd.’  
 

David knikt ernstig:  
‘Niet Adonia, maar Salomo 
moet de nieuwe koning 
worden. Breng Salomo op 
mijn ezel naar de Gichon-
bron. Giet een kruikje olie 
over zijn hoofd. Zo wordt hij 
de nieuwe koning. Blaas op 
de trompet en roep: ‘Lang 
leve koning Salomo!’ Want 
Salomo wordt de nieuwe 
koning op mijn troon.’  
Batseba en Natan kijken 
elkaar opgelucht aan: 
gelukkig, Salomo wordt de 
nieuwe koning!  
 

Bij de Slangensteen neemt prins Adonia net de laatste hap van zijn feestmaal. Tevreden kijkt hij naar 
alle gasten. Maar dan klinkt er vrolijke muziek en gejuich in de verte. De grond schudt ervan! Wat zou 
er aan de hand zijn?  
‘Slecht nieuws!’ roept iemand. ‘David heeft ervoor gezorgd dat Salomo de nieuwe koning is en 
iedereen viert feest!’  
‘Wat?!’ roept Adonia geschrokken. Overal om hem heen staan zijn gasten op. Ze gaan snel naar huis. 
Ze willen niet meer bij Adonia horen. Ze zijn bang. Maar Adonia is nog banger. Salomo is nu koning. 
Hij is vast heel boos op Adonia! Adonia gaat zo snel hij kan naar de tent van God. Hij houdt zich vast 
aan het altaar. Daar kan Salomo hem niets doen. Maar Salomo laat hem ophalen.  
Adonia laat zich voor koning Salomo op zijn knieën vallen.  
‘Als je niks verkeerds doet, doe ik je geen kwaad,’ zegt koning Salomo, ‘Ga naar huis.’  
Verbaasd kijkt Adonia naar Salomo en dan springt hij op. Hij rent naar huis. Zo snel als hij kan.  
Koning Salomo gaat op de troon zitten. Hij is de nieuwe koning van Israël en Juda!  



Verhaal 8-12 jaar: 
Wat hiervoor gebeurde 
Koning David is al heel lang koning van Israël. Hij is oud geworden en er moet een opvolger komen. 
Zijn zoon Adonia wil graag koning worden. Hij gedraagt zich zelfs alsof hij de nieuwe koning al is, en 
hij viert dat met een groot offerfeest. Maar er zijn ook mannen die de plannen van Adonia niet goed 
vinden. Zij zijn niet uitgenodigd op het offerfeest van Adonia. Net als een andere zoon van David: 
Salomo. De profeet Natan stuurt Batseba naar David toe om hem te vertellen wat Adonia aan het 
doen is. Batseba is de moeder van Salomo. Zij herinnert David aan een belofte die David zelf gedaan 
zou hebben: dat na hem Salomo koning zal worden. 
 
Natan komt ook bij David 
Op dat moment kwam Natan binnen. De dienaren zeiden: ‘Hier is de profeet Natan.’ Natan knielde 
voor de koning en boog diep voorover. ‘Koning,’ zei Natan, ‘Adonia is vandaag naar de Rogel-bron 
gegaan. Daar heeft hij een stier geofferd, en veel schapen en geiten. Hij heeft al uw zonen bij het 
offerfeest uitgenodigd. En ook de officieren van het leger, en de priester Abjatar. Nu zitten ze 
allemaal bij Adonia te eten en te drinken. Ze roepen: ‘Leve koning Adonia!’ Maar ik ben niet 
uitgenodigd. En ook Sadok en Benaja en uw zoon Salomo zijn niet uitgenodigd. Hebt u soms gezegd 
dat Adonia de nieuwe koning moet worden? En dat hij op uw troon zal zitten? Is dat uw bedoeling? 
Maar waarom hebt u dat dan niet aan mij verteld?’  
 
David belooft dat Salomo koning wordt  
Toen zei David: ‘Laat Batseba hier komen.’ 
Batseba kwam bij de koning staan. De koning 
zei: ‘Ik heb jou plechtig beloofd dat je zoon 
Salomo mij zal opvolgen. Dat hij na mij op de 
troon zal zitten. En vandaag zal ik doen wat 
ik beloofd heb. Dat is zo zeker als de Heer 
leeft! De Heer, de God van Israël, die mij 
steeds geholpen heeft als ik in gevaar was.’ 
Toen knielde Batseba voor de koning en 
boog diep voorover. ‘Koning David,’ zei ze, ‘ik 
hoop dat u nog lang zult leven.’ 
 
David zegt hoe Salomo koning moet worden 
Toen zei koning David: ‘Laat de priester Sadok, de profeet Natan, en Benaja, de zoon van Jojada, hier 
komen!’ Toen ze er waren, zei David tegen hen: ‘Breng mijn zoon Salomo naar de Gichon-bron. Laat 
hem op mijn ezel rijden, en neem de mannen van mijn lijfwacht mee. Daar bij die bron moeten Sadok 
en Natan olie over het hoofd van Salomo gieten. Zo wordt hij officieel de nieuwe koning van Israël. 
Daarna moeten jullie op de trompet blazen, en roepen: ‘Leve koning Salomo!’ Dan gaan jullie terug 
naar de stad, achter Salomo aan. Als hij hier aankomt, moet hij op mijn troon gaan zitten. Hij moet 
gaan regeren in mijn plaats. Hij moet koning worden van Israël en Juda.’ ‘Zo moet het gebeuren,’ 
antwoordde Benaja. ‘Zo wil de Heer, uw God, het ook. God heeft u altijd geholpen. Laat hij nu ook 
Salomo helpen. Ik hoop dat koning Salomo nog machtiger wordt dan u, koning David!’  
 
Salomo wordt officieel koning  
Toen gingen Sadok, Natan, Benaja en de mannen van Davids lijfwacht met Salomo mee. Salomo reed 
op de ezel van koning David. Zo brachten ze hem naar de Gichon-bron. De priester Sadok had een 
kruikje olie meegenomen uit de heilige tent. Hij goot de olie over Salomo’s hoofd. Zo maakte hij 
Salomo officieel koning. Er werd op de trompet geblazen, en iedereen riep: ‘Leve koning Salomo!’ 
Daarna ging iedereen met Salomo mee terug naar de stad. Ze speelden op fluiten, en ze zongen en 
juichten van blijdschap. De grond schudde ervan.  



Om over te praten 
4-8 jaar  
- Over wie gaat het in het verhaal? 

• Hij is nu koning en heel oud. 
• Zij is getrouwd met koning David, en ze is de moeder van Salomo. 
• Hij is profeet en vertelt aan koning David wat hij heeft gezien. 
• Deze prins wil graag de nieuwe koning worden, maar hij wordt het niet. 
• Deze prins wordt de nieuwe koning van Israël en Juda. 

- Adonia en Salomo kunnen niet allebei koning worden. Gebeurt het weleens dat jij en iemand 
anders tegelijk hetzelfde willen? Vertel daar eens over. Wat doe je dan? 
- Wie wil koning David dat de nieuwe koning wordt, Adonia of Salomo? 
- Hoe wordt Salomo de nieuwe koning gemaakt? 
- Wat vond je mooi aan dit verhaal? 
 
8-12 jaar  
- Waarom wil Adonia de nieuwe koning worden, denk je? 
- Hoe probeert Adonia koning te worden? 
- Wat doet David om Salomo de nieuwe koning te laten worden? 
- Waarom zou dit verhaal in de Bijbel staan, denk je? 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



 


