
Hiernaast zie je een afbeelding van de berg die wij 
in de kerk hebben staan. Dit is de berg waarop 
Jezus de mensen uitleg geeft over Gods nieuwe 
wereld. In de weken voor Pasen hoorden we wat 
Jezus vertelt over deze wereld en wat hij laat zien 
van deze wereld. En we dachten na over wat wij 
hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.  
 
De eerste zondag hadden wij het over het echte 
geluk. De tweede zondag over het zout en het licht 
van de aarde. En hoe wij een licht in deze wereld 
kunnen zijn.  
De derde zondag hadden wij het over liefhebben. 
Heb ook je vijanden lief. De vierde zondag hadden 
wij het over bidden tot God. Ondanks dat wij God 
niet kunnen zien, kunnen we wel met hem praten. 
De vijfde zondag hebben wij het gehad over de 
uitdaging die Jezus ons geeft om Zijn woorden in 
praktijk te brengen.  De zesde zondag was het 
Palmpasen. Jezus kwam op een ezel Jeruzalem 
binnen. Vorige week vierden we Pasen.   
 
We beginnen vandaag bovenop de berg waar Jezus en zijn leerlingen bij elkaar zijn gekomen. Jezus 
geeft zijn leerlingen de opdracht om de wereld in te gaan en te vertellen over hem en alles wat ze 
geleerd hebben. Als je ergens enthousiast over bent, praat je er graag over. Je wilt het doorvertellen 
en delen met anderen. De kans bestaat dat je anderen ook enthousiast maakt. Zo gaat het ook met 
de leerlingen van Jezus: zij gaan de wereld in om over Jezus te vertellen. Jezus belooft hen daarbij 
iets heel moois: ik zal altijd bij jullie zijn. Een belofte die je blij door mag vertellen!  
 
Gebed: 
Goede God,  
Het is vandaag de eerste zondag na Pasen. Een engel heeft de vrouwen verteld dat Jezus leeft. De 
vrouwen hebben het aan Jezus’ leerlingen verteld. Vandaag horen we hoe Jezus zijn leerlingen 
eropuit stuurt. Iedereen moet het goede nieuws over Jezus en Gods nieuwe wereld horen! Wij 
hebben er de laatste weken veel over gehoord. Wilt u ons helpen om het ook door te vertellen? 
Amen. 
  



Verhaal: 
Koning Jezus  
Petrus en zijn vrienden klimmen de berg op. De berg waar ze met Jezus hebben afgesproken.  
Petrus denkt aan alles wat er gebeurd is, de afgelopen tijd. Aan hoe Jezus gevangen werd genomen. 
En dat ze hem toen allemaal in de steek hebben gelaten. Aan hoe Jezus aan het kruis hing en stierf. 
En aan hoe hij begraven werd.  
Maar Petrus denkt vooral aan dat ongelofelijke, geweldige bericht van Maria en haar vriendin, een 
paar dagen na Jezus’ begrafenis: ‘Jezus leeft! Hij is opgestaan uit het graf! We hebben hem ontmoet!’  
 
‘We hadden het kunnen weten,’ mompelt Petrus. ‘Jezus heeft het zo vaak tegen ons gezegd, dat het 
zo zou gebeuren. Maar we konden het niet geloven!’  
‘Daar zit ik ook aan te denken,’ zegt Johannes. Hij grijpt zich vast aan een boomstam en klautert een 
steil stukje op. ‘Jezus heeft zelfs met ons afgesproken waar we elkaar weer zouden ontmoeten, toch? 
Hij wist precies wat er zou gebeuren.’  
‘We hadden hier meteen naar toe moeten gaan nadat hij was begraven,’ zegt Petrus. ‘In plaats van in 
Jeruzalem te blijven en te huilen, alsof we Jezus nooit meer zouden zien. Alsof alles voorbij was.’  
Hij schudt zijn hoofd. ‘Het was helemaal niet voorbij! Het was juist het nieuwe begin.’  
 
‘Dag vrienden,’ zegt een 
stem. Petrus kijkt omhoog. 
Daar staat Jezus. Op de plek 
waar ze met elkaar hebben 
afgesproken. Boven op de 
berg. Petrus valt op zijn 
knieën. ‘Heer,’ zegt hij, en hij 
buigt zijn hoofd naar de 
grond. Johannes en de 
anderen knielen ook.  
 
Jezus komt naar hen toe. 
‘Vrienden,’ zegt hij. ‘Ik heb 
jullie zoveel verteld over Gods 
nieuwe wereld. Gods wereld 
die snel zal komen. De wereld 
waarin alles goed zal zijn.  
God heeft mij koning gemaakt over die nieuwe wereld. Ik heb er alle macht. Niet alleen op de wereld, 
maar ook daarbuiten. Ik heb de macht over het hele heelal.  
En ik heb een belangrijke opdracht voor jullie.  
Ik wil dat jullie aan alle mensen over mij vertellen. Zodat ze ook van mij gaan houden. Vertel ze wie ik 
ben, vertel ze wat ik jullie geleerd heb, wat ik gedaan heb. Niet alleen aan de mensen in Israël. Ik wil 
dat jullie aan de mensen van alle volken over mij vertellen.  
Doop de mensen die in mij geloven. Dompel ze onder in water, zodat ze een nieuw leven kunnen 
gaan beginnen. Doop ze in de naam van de Vader, van de Zoon en van de heilige Geest.’  
 
‘U gaat toch wel met ons mee?’ zegt Petrus. ‘Want dat kunnen we echt niet zelf.’  
‘Ik moet terug naar mijn Vader,’ zegt Jezus. ‘Daar ga ik aan het werk. Ik moet alles klaarmaken voor 
de nieuwe wereld. Maar ik laat jullie niet alleen. Ik blijf bij jullie, ook al zie je me niet. Ik zal er zijn, bij 
al die mensen en kinderen die in mij gaan geloven. Ik zal jullie helpen. Elke dag. Totdat Gods nieuwe 
wereld komt.’ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

  



 


