
Hiernaast zie je een afbeelding van de berg die wij in de 
kerk hebben staan. Dit is de berg waarop Jezus de mensen 
uitleg geeft over Gods nieuwe wereld. In de weken voor 
Pasen horen we wat Jezus vertelt over deze wereld en wat 
hij laat zien van deze wereld. En we denken na over wat 
wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.  
 
De eerste zondag hadden wij het over het echte geluk. De 
tweede zondag over het zout en het licht van de aarde. En 
hoe wij een licht in deze wereld kunnen zijn.  
De derde zondag hadden wij het over liefhebben. Heb ook 
je vijanden lief. De vierde zondag hadden wij het over 
bidden tot God. Ondanks dat wij God niet kunnen zien, 
kunnen we wel met hem praten. De vijfde zondag hebben 
wij het gehad over de uitdaging die Jezus ons geeft om 
Zijn woorden in praktijk te brengen.  
 

 
Vandaag hebben wij het over hoe Jezus met zijn leerlingen 
Jeruzalem binnenkomt. Hij doet dit op een bijzondere 
manier: Jezus komt Jeruzalem op een ezel binnenrijden. De 
mensen die de heilige boeken van Israël kenden, wisten 
dat dit betekent: de nieuwe koning is gekomen. De nieuwe 
koning waar de Joden al heel lang naar uitkijken. Maar niet 
iedereen lijkt door te hebben wat er gebeurt en daarom 
vragen sommigen zich hardop af: ‘Wie is die man?’ 
 
 
 
 
 
 

 
Gebed: 
Goede God,  
Het is vandaag de zesde zondag van de veertigdagentijd. Deze zondag noemen we Palmpasen. We 
leven toe naar Pasen, het grote feest van Jezus’ opstanding. Iedere week horen we verhalen van 
Jezus. Hij vertelt hoe een leven met God eruitziet. Vandaag horen we hoe Jezus op een ezelin 
Jeruzalem binnenrijdt. Jezus wordt binnengehaald als de koning. Maar eigenlijk weten de mensen 
niet zo goed wie Jezus is. Dit vinden wij soms ook lastig. Help ons om Jezus te leren kennen.  
Amen.  



Verhaal: 
De koning komt eraan!  
Jezus en zijn vrienden zijn op reis naar Jeruzalem, lopend. Ze zijn al vlakbij, het is nog maar een klein 
eindje. Als je op een heuvel staat, kun je Jeruzalem in de verte al zien liggen.  
‘Gaan jullie vast vooruit naar het dorpje hier vlakbij,’ zegt Jezus tegen Petrus en Johannes. ‘Moeten 
we daar eten kopen?’ vraagt Petrus.  
‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Ik wil dat jullie daar twee ezels halen. Een moederezel en haar jong. Ze staan 
vastgebonden langs de kant van de weg.’  
‘Maar…’ zegt Petrus. Hij fronst. ‘We kunnen toch niet zomaar twee ezels losmaken en meenemen?’ 
Jezus lacht. ‘Ja hoor. Dat is geen probleem.’ ‘En als iemand zegt: ‘Hé, wat doen jullie daar met die 
ezels? ’’zegt Johannes. ‘Dan zeg je maar gewoon: ‘De Heer heeft deze ezels nodig.’ Dan geven ze de 
ezels meteen mee. Ik wil op een ezel Jeruzalem binnenrijden.’  
Petrus en Johannes gaan over het zandpad naar het dorpje. ‘Dus Jezus wil Jeruzalem binnenrijden op 
een ezel,’ zegt Petrus. ‘Dat is wel een beetje gek. We lopen toch altijd?’ Johannes denkt na. 
‘Misschien wil Jezus nu eindelijk koning worden. Misschien wil hij dat laten zien aan de mensen. Dat 
hij Jeruzalem op een koninklijke manier binnenrijdt.’  
Petrus schudt zijn hoofd. ‘Dan kan hij beter een paard nemen! Een echte koning rijdt toch op een 
paard!’ ‘Een koning die vecht, rijdt op een paard,’ zegt Johannes. ‘Een koning die vrede brengt, rijdt 
op een ezel. Koning Salomo reed ook op een ezel, volgens mij. En er was toch ook een profeet die 
daar iets over zei? Die profeet zei: ‘Mensen van Jeruzalem, jullie koning komt eraan. Hij is vriendelijk. 
Hij rijdt op een ezelin en haar jong.’’  
Ze lopen het dorp in. Het is niet groot, er staan maar een paar huizen. Er rennen wat kippen rond, 
een paar jongetjes proberen met hun katapult een duif uit een boom te schieten. ‘Kijk daar nou!’ 
zegt Petrus. Hij wijst. ‘Onder de boom. Daar staan de ezels! Precies zoals Jezus gezegd heeft.’ Petrus 
loopt naar de moederezel en haar jong toe en maakt de touwen los. ‘Hola!’ zegt een vrouw, die 
langsloopt met een kruik water. ‘Wat doen jullie daar?’ ‘De Heer heeft deze ezels nodig,’ zegt 
Johannes.  
‘O, dan is het goed,’ zegt de 
vrouw, en ze loopt weer 
verder. Petrus en Johannes 
kijken elkaar aan. Dat is 
bijzonder. Het gaat precies 
zoals Jezus gezegd heeft. 
Jezus wist het van tevoren 
allemaal al. Petrus klakt met 
zijn tong. ‘Kom maar,’ zegt 
hij, en hij trekt zachtjes aan 
het touw van de 
moederezel. Ze begint te 
lopen, en het kleine ezeltje 
loopt achter haar aan.  
Petrus en Johannes gaan 
met de twee ezels terug 
naar Jezus en hun vrienden. 
‘En?’ vraagt Jezus. ‘Hoe ging het?’ ‘Het was helemaal geen probleem,’ zegt Petrus. ‘U had gelijk.’ Hij 
doet zijn jas uit, vouwt hem dubbel en legt hem op de rug van de ezel. Johannes legt zijn jas er ook 
op. Een ezelsrug is hard als je geen zadel hebt. Maar door de jassen kan Jezus er lekker op zitten. 
Jezus stapt op, en daar gaan ze, op weg naar Jeruzalem. Jezus op de ezel, zijn vrienden ernaast.  
Van alle kanten komen mensen en kleine kinderen aan rennen. Ze merken dat hier iets bijzonders 
gebeurt. Ze leggen hun jassen op de weg, ze breken takken van de bomen en gooien die op de grond. 
Zo kan de ezel over een paadje van jassen en palmtakken lopen. ‘Hoera!’ roepen de kinderen. Ze 
zwaaien met takken en ze rennen mee met de stoet. ‘Hoera voor God! Hier komt de koning die hij 



gestuurd heeft! Leve de Zoon van David, de koning van Gods nieuwe wereld. Dank u wel, God!’ Zo 
kwam Jezus in Jeruzalem aan. Iedereen in de stad praatte erover. De mensen vroegen zich af: ‘Wie is 
die man?’ De mensen die met Jezus meegegaan waren, zeiden: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth 
en Galilea.’ 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


